
prentenband over 
het ontstaan 
van de veiling
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William krijgt 
van zijn oom 
een jonge 
appelboom.

1.
HET APPELHUIS



Hij plant 
de boom 
achteraan in 
zijn grote tuin.
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Het duurt nog 
twee jaar voor 
de allereerste 
appel aan 
zijn boom 
verschijnt. 
Die heeft een 
mooie rode blos 
en is klaar om 
geplukt te 
worden
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William is zo 
blij dat hij een 
feestje geeft. 
iedereen krijgt 
een klein partje 
appel. 
Wie proeft is 
verrast over de 
heerlijke smaak.
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Het jaar nadien 
groeien er vier 
appels aan de 
boom.
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Het jaar daarna 
hangen er wel 
een stuk of 
twaalf aan.
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Het volgende 
jaar kan 
william ze bijna 
niet meer 
tellen.

7.
HET APPELHUIS



William 
verzorgt 
de boom goed 
en snoeit de 
takken. 
Zo worden de 
appels groter 
en mooier.
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buurman Joost 
komt aan de deur 
kloppen. ‘Ik wil 
wel enkele van 
jouw lekkere 
appels kopen’. 
‘Dat komt goed 
uit’ denkt 
William. 
Hij alleen kan al 
die appelen toch 
niet opeten. 
Joost geeft hem 
wat geld en 
loopt blij naar 
huis met een 
mandje appels.
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Het duurt niet 
lang of er staan 
verschillende 
mensen aan zijn 
deur die ook wel 
een mandje 
appels willen 
kopen.
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William bekijkt 
het geld dat hij 
zonet ont- 
vangen heeft.
Dat brengt hem 
op een idee.
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De volgende 
morgen plukt 
hij appels 
zoveel hij kan 
dragen en stapt 
ermee naar de 
markt. Nog geen 
half uurtje 
later heeft hij 
alle appels 
verkocht.
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Nog datzelfde 
jaar plant 
William tien 
nieuwe appel- 
bomen in zijn 
tuin. 
Zijn tuin wordt 
een echte 
boomgaard.
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Maar onder- 
tussen heeft 
Joost, zijn 
buurman, ook 
appelbomen 
geplant. 
Ook hij maakt 
plannen om zijn 
oogst te 
verkopen.
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Joost en William 
komen elkaar 
tegen op de 
markt. 
Ze staan naast 
elkaar, elk met 
dezelfde 
lekkere appels 
met een mooie 
rode blos.
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Het duurt nu iets 
langer voor 
William zijn 
appels heeft 
verkocht. 
Joost doet er 
iets langer over: 
zijn appelen zien 
er net iets 
minder goed uit 
dan die van 
William. Maar 
beiden zijn 
tevreden over 
het geld dat ze 
krijgen voor hun 
oogst.
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Het volgende 
jaar staan 
Joost en William 
opnieuw op de 
markt. 
De verse appels 
hebben er nog 
nooit zo lekker 
uitgezien.
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Maar Joost en 
William kijken 
niet zo blij... 
Er staan wel 
tien andere 
appelverkopers 
op de markt. 
Ze zien hoe de 
anderen veel 
lagere prijzen 
vragen.
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Ze moeten met 
hun hele lading 
terug naar huis.
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William kan De 
overgebleven 
appels niet meer 
verkopen want 
ze staan vol 
blutsen en rotte 
plekken. 
William maakt 
er dan maar 
appelmoes van.
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William besluit 
dat dit zo niet 
verder kan. 
Hij nodigt alle 
appelverkopers 
uit op een 
vergadering. 
De vergadering 
duurt lang en 
iedereen neemt 
het woord.
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Het is al donker 
als de handen 
worden 
geschud. 
Moe maar 
voldaan gaat 
iedereen terug 
naar huis.
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De appelverkopers 
hebben besloten 
om een eigen 
plaats te bouwen.
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het volgende 
jaar worden 
Alle appels er 
samengebracht 
in koele kamers.
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Vanaf nu 
beslissen de 
appelkwekers 
samen wat voor 
prijs ze aan de 
klanten vragen.
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De plaats die ze 
gebouwd hebben 
is veel 
gemakkelijker 
te bereiken dan 
de kraampjes op 
de markt. 
Winkeliers 
kunnen er met 
hun grote 
bestelwagens 
parkeren en de 
appels inladen.
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De appelkwekers 
noemen hun 
gebouw fier: 

de veiling.
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